
Kerstavond 24 december 

Verkondiging 

 

In de eerste wereldoorlog, op kerstavond 1914, kwamen Duitse en Engelse soldaten uit de loopgraven en 

zongen samen Stille nacht, heilige nacht. 

Zo kwam er op kerstavond een staakt het vuren en werd er vrede gesloten……………………. 

voor 1 dag want de dagen daarna bestreden ze elkaar weer op leven en dood. 

Ach, de geschiedenis herhaalt zich want nog steeds komen met kerst mensen uit de loopgraven, 

worden oorlogen gestaakt, ruzies bijgelegd, de onvrede opzij gezet en zijn we vrijgeviger en gastvrijer dan 

anders. 

Maar voor hoe lang?  

Hoe is het overmorgen met de vrede op aarde, de vrede met jezelf of je naasten? 

Is er dan ook oog voor de dakloze die bij Albert Heijn staat te kleumen met de straatkrant, 

Staat ook dan de deur open voor iedereen of trekken we ons weer terug in de loopgraven, achter de dijken 

of de eigen voordeur?  

Ach en misschien denken jullie nu wel: “Hohoho…Siebe, zullen we nou even gezellig kerst vieren 

en even niet denken aan alle zorgen, de oorlogen, klimaatverandering, maatschappijverharding,  

woningnood en grondrechten voor iedereen. 

In deze barre tijden hebben we behoefte aan  licht, warmte, samen zijn 

en willen we gewoon even kunnen geloven in vrede op aarde, heil voor alle mensen.” 

En ja jullie hebben gelijk!  

Want een kind is ons geboren, een kind dat het beste in mensen naar boven haalt. 

Immers nergens groter het verlangen naar vrede, heil en zegen voor heel de wereld dan met kerst. 

En ja, ik weet het, dat verlangen is breekbaarder dan een kerstbal en toch…..  

kerst mag ons doen hopen dat het kan: dat goedheid sterker is dan slechtheid, liefde sterker dan haat, 

licht sterker dan duisternis. 

Nee, niet dat met kerst alle problemen uit de wereld zijn maar juist daarom wordt het kind in de kribbe 

niet geboren bij daglicht als de zon schijnt, maar midden in de winternacht. 

Midden in de ellende van de wereld, in het duister, ook in dat van je eigen leven, laat God Zijn licht 

schijnen. 

Daarom is dit kind, gewikkeld in doeken, geen doekje voor het bloeden maar een teken van hoop in bange 

tijden. 

“Vrees niet” zegt de engel tegen de herders. 

Dit ‘vrees niet’ komt in de bijbel 365 keer voor;  elke dag mag je horen: Vrees niet, hoe beangstigend en 

uitzichtloos misschien ook de situatie in onze wereld. 

Vrees niet, er is licht want in dit Kind in de kribbe, een kind zo goed als God, licht op wie wij in wezen zijn: 

Mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en dus mensen die ten diepste deugen, 

ook al deugt er veel niet in onze wereld. 

Maar God geeft de moed niet op en legt telkens weer dit kind in de kribbe dat het diepe verlangen in ons 

wakker roept naar het goede, naar licht en vrede op aarde. 

Dit kind belichaamt de hoop dat het kan en doet een serious request op ons om na de kerstdagen 

deze hoop niet te laten ondersneeuwen door de dagelijkse werkelijkheid en harde realiteit 

maar om de hoop handen en voeten te geven door ook in 2024 vrede, heil en zegen te brengen aan  

Henk en Ingrid, 



Sara en Achmad 

aan je buren met wie je ruzie hebt; 

Het Kind roept ons op om ons te blijven verzetten tegen onvrede en ontevredenheid, 

tegen de opwarming van de aarde én de verkilling in de samenleving. 

Zet de liefde op 1. 

En dat hoeft niet altijd groots, begin maar in het klein, zoals God in het klein begint met een Kind in een 

kribbe en heb vertrouwen dat het Licht dat jij brengt het begin is van een betere wereld. 

Als kerst dit teweeg brengt, dan is het geen holle kerstbal, geen fake news maar écht goed nieuws. 

Laten we die hoop en dat licht volop vieren. 

Iedereen gezegende kerstdagen 

AMEN 

 

 

 


